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Voorwoord 
Beste ouders en leden 

Ondertussen is er dit scoutsjaar al veel gebeurd: Parsival Knalt, Mosselen, 
eerste weekends, kerstfeestjes, nieuw lokaal, enzovoort. Maar door het 
coronavirus hebben we onze zondagse activiteiten even op stop moeten 

zetten. We hopen dat met jullie, jullie familie en jullie vrienden alles goed gaat. 
Om toch een beetje tijd te vullen, hebben we voor jullie terug een 

parsivalkrantje gemaakt zodat jullie kunnen terugkijken op wat jullie dit 
scoutsjaar al gedaan hebben, wat jullie parsivalianen gedaan hebben of wat de 

andere takken hebben uitgestoken.  Wat kan je nog allemaal terugvinden in 
deze PK? Foto’s, verslagen, wist-je-datjes, … van dit scoutsjaar en spelletjes. 

We hopen jullie snel terug te zien! 

Stevige linker, 

De leiding 

 

  



 

 

Kapoenen 

Kapoenen in lockdown 
Aangezien de scouts de laatste weken niet meer is kunnen 
doorgaan, wilden wij onze kapoenen toch niet volledig aan 
hun lot overlaten. Onze kapoenen krijgen elke zondag een 
planning met de challenges (opdrachten) van de komende 
week. Per dag mogen zij een nieuwe challenge uitvoeren en 
aangezien wij als kapoenenleiding hier heel graag willen bij 
zijn, laten de kapoenenouders ons toch wat meegenieten 
door hier foto’s en filmpjes van te maken.  
 
Nu hebben wij ook nog een challenge voor jullie: kunnen 
jullie raden welke challenge de kapoen op de foto aan het 
uitvoeren is? Veel succes!  
 

 
 
Welke challenge doen onze kapoenen op de foto’s?  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing 
1. Arne: krijttekening maken om iemand te bedanken   
2. Louis: berenjacht  
3. Dieuwert: iemand bedanken  
4. Lily: foto in kapoenentrui  
5. Jesse: een zo hoog mogelijke toren maken van plastic potjes 
6. Lily: doe zoveel mogelijk gele kleren/accessoires aan  
7. Ward: neem een foto met je huisdier 
8. Fleur: steek zoveel mogelijk paaseieren in je mond 
9. Lucas en Ella: de wandelzoektocht van de scouts  
10. Milla: maak diertjes uit origami  
11. Brit: foto in kapoenentrui  
12. Stine: versier een ei voor Pasen  

  

 



 

 

Welpen 
Ook de leiding mist het om naar de scouts te gaan..  

#wijmissendescouts 

 
 

Zeker nu dat het de laatste tijd zo zonnig is, mis ik de scoutszondagen super 
hard! Ik keek er enorm naar uit om met de welpjes buiten te spelen en leuke 
activiteiten te doen! We hadden nog zoveel leuke plannen voor dit jaar! Ik hoop 
dat we dit scoutsjaar alsnog kunnen afronden met een fantastisch scoutskamp 
waarbij we hele dagen lang lekker eten, spelletjes spelen en enorm veel toffe 
dingen kunnen doen! Want we hebben nog een heleboel in petto! Dus ik hoop 
jullie snel terug te zien xxx 

 

Ik mis het weekend. Ik keek er heel erg naar uit om samen in de zon heel veel 
spelletjes te spelen en leuke herinneringen te maken met de Welpjes. Ik vind 
het zelf heel erg jammer dat dit niet meer zal doorgaan.  

Ik mis het om samen nazingliedjes luidkeels te zingen als we ergens naartoe 
stappen. Niets leuker dan Fli Fla Flo of 10 kleine visjes met zijn allen te zingen.  



 

 

 

 

Ik mis alle welpen natuurlijk, alle leuke spelletjes die we samen hebben 
gespeeld, ik vind het heel spijtig dat het 2e welpenweekend niet is doorgegaan, 
ik hoop dat ik jullie allemaal zo snel mogelijk terugzie. Ik kijk er heel hard naar 
uit om het nieuwe lokaal verder te ontdekken. 

 

 

Om het een beetje moeilijker te maken heeft de leiding 
rebussen gemaakt. Kom snel te weten wat de leiding mist of 
naar wat hij uitkijkt.. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele foto’s om af te sluiten..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing:  

Ik mis het om mijn uniform aan te doen. (Raksha) 

Wij kijken als leiding enorm uit naar zomerkamp! Aangezien de normale vergaderingen niet kunnen doorgaan zullen we zorgen voor nog leukere 
kampactiviteiten. (Bagheera) 

Ik mis het om van voor in de formatie te roepen. (Akela) 

Ik mis het om spelletjes te spelen in het bos. (Rikki-Tikki-Tavi) 

 

 

  



 

 

Wolven 
 

Pasen is juist voorbij maar wij hebben dit jaar ook 

al spelletjes gespeeld met eieren, waarbij de 

Wolven werden verdeeld in koppeltjes en ze 

moesten hun kindje goed beschermen samen. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bleven al in ons 

kot, voordat het 

moest van Marc Van 

Ranst: 

gezelschapsspelletjes 

spelen is het gevolg! 



 

 

Foto’s van de 

leiding, voor als 

jullie vergeten 

zijn hoe onze 

gezichten er uit 

zien 



 

 

 

De Wolven hun favoriete spelletje! 



 

 

 

 

 

  
Hou zeker jullie mail in de gaten, want 

we hebben een grote opdrachtenlijst 

gemaakt voor een speciale verrassing 

voor op kamp! En hopelijk tot snel!!! 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verslagen: laatstejaarsweekend 
 

Vrijdagavond 
Ons weekend begon met een treinrit naar Herentals. Eenmaal 

aangekomen moesten we een 20-tal minuutjes wandelen om 

onze slaapplaats te bereiken. Met een beetje moeite hebben 

we onze tenten opgezet en zijn we gaan slapen. 

 

De volgende ochtend 
Sommigen hebben al wat beter geslapen dan anderen 

doordat de ene werd wakker gehouden door de kou en de 

andere door het gekraai van de hanen, maar dan heb je nog een paar uitzonderingen die meteen in 

slaap zijn gevallen. Ochtendgymnastiek zat er gelukkig niet in. Een boterhammetje met choco of 

cornflakes en de dag kon beginnen. Als eerste moest er hout verzameld worden om s’avonds nog een 

kampvuur te kunnen maken. Daarna werd het spel verzonnen dat de eerstejaars de volgende 

vergadering zouden spelen.  

Vervolgens was het al middag. Mol, Goendi en Serval kwamen terug van de winkel met WC PAPIER 

en nog andere spulletjes, maar het WC PAPIER was toch het belangrijkste, dan moesten we niet meer 

sparen en konden we een paar blaadjes extra gebruiken.  

De croque-monsieurs werden gebakken en natuurlijk met veel plezier opgegeten. Alleen maar kaas 

voor de vegetariërs, alleen maar hesp voor diegenen die het zo lekkerder vonden, niet gebakken 

(oftewel ‘rauwe’ croques) en de normale.  

Na het middageten gingen we op oriëntatie-tocht waarvan één groep perfect liep hoe het moest, de 

andere heeft maar een klein foutje gemaakt en de rest is langs Lille 

gewandeld (dat was totaal niet de bedoeling). Langs Lille? Ja,ja, dat is waar 

Wout Van Aert woont. Terwijl Serval en Goendi eerder die middag de 

posten gingen ophangen, heeft Serval hem zien fietsten en heeft hij om 

een selfie gevraagd. Omdat mijn groepje als eerste aankwam gingen we 

kijken naar de geitjes die daar zaten, zo schattig! Toen de tweede groep 

aankwam was er toevallig een verzorger aanwezig en mochten we binnen 

bij de geitjes. Na een 10-tal minuutjes was het daarbinnen al wat rustiger 

en had ik de kans om te vragen of het kleinste geitje van de hoop en ook 

het schattigste al een naam had. ‘Nee’: zei hij. En voila, vanaf dat moment 

heette het geitje Anna. Met toestemming van de verzorger natuurlijk. 

 

Die avond 
De spaghetti, die overheerlijk was klaargemaakt door de leiding, werd met 

veel smaak opgegeten waarna het eindelijk tijd was om onze zelfgemaakt cakes te verorberen.  

Omdat de meeste van ons al een cake hadden meegenomen op de ‘wandeling’ en omdat de leiding 

ook iets moest eten tijdens dat wij weg waren, hadden we nog maar een paar cakes over, maar wel 



 

 

genoeg zodat iedereen nog een stukje kan eten. Met warme 

chocomelk en ons stukje cake aan het kampvuur was dit ook de laatste 

avond van ons tweedejaarsweekend. Na ons dessertje was er natuurlijk 

nog tijd om een paar liedjes te zingen. We gingen van ‘Kamperen is de 

mooiste zomersport’ naar ‘Mega mindy’. D e leuke avond was voorbij. 

 

 

Zondagochtend 
De volgende dag hebben we onze tenten afgebroken, ingepakt en zijn 

we terug naar het station gewandeld om daar te eten en de trein terug 

naar huis te nemen. 

 

Made by Anna Cornette 

 

 

Onze jojo’s hebben er ondertussen al een tweede superleuk weekend opzitten dat in de lokalen van 

de KSA in Droeshout heeft plaatsgevonden. Hieronder enkele sfeerbeelden van het keileuke 

weekend! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herken jij de Jojo? 
Niet alle jojo’s zijn even fotogeniek (en niet alle fotografen even capabel). Het is dan ook een 

uitdaging om op sommige foto’s de jojo te herkenen: 

1:                                                                                            2: 

 

3:                                                                                            4: 

  

1: Sam 2: Loic 3: Marek 4: Lante 



 

 

Givers 

 

 

  



 

 

De stoel 



 

 

Weekend 1 

 

 

  



 

 

Vergadering onder het jaar 
 

 

Het scoutsalfabet 
Aansteker 

Balken 

Camion 

Das 

Eén tegen alle 

Formatie 

Garter 

Hemd 

Interkamp 

Jojo 

Kamp 

Lokaal 

Mastworp 

Noodpost 

Ochtengymnastiek 

Patrouille 

Q 

Rapellen 

Sjorren 

Tent 

Uniform 

Vlaggen 

Wet 

X 

Y 

Zangboekje 



 

 

Gedichtje voor de giverleiding 
De givers dat zijn wij 

en de tofste leiding is Bij 

We gingen naar de Ardenne maar wouden eigenlijk naar de zee 

en de grappigste is Chimpansee 

We gaan dit jaar niet naar Paliseul en ook niet naar een ander land 

maar we vinden je nog steeds plezant, Olifant 

Op weekend zagen we iemand met een trompet of misschien was het wel 

een boswachter? 

Of was jij dat toch, Marter? 

Op leefweek willen we zeker geen bloemkolen 

en dat kunde gij wel regelen, he Dhole? 

De vergadering is bijna gedaan dus zeggen we nu bye 

ooonh je dacht dat we jou vergeten waren, he Gliridae 

Voor ons val je nog wel mee (wink wink) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strip givers 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Leefweek 

 

 

  



 

 

Corona vergaderingen

  



 

 

Vt’s

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Materiaal



 

 



 

 

 

  



 

 

Kleurplaten en spelletjes 
 

 



 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

Woordzoekers 

Scouts 

 
  



 

 

Leiding: scouts en gidsen Parsival 

 

  



 

 

Tekeningen in de coronabrievenbus

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Opening nieuw lokaal 
@Het Laatste Nieuws (online) 

Scouts & Gidsen Parsival trekken in 
stoet naar nieuwe lokalen in Valkstraat 

o Antoon Verbeeck  

• 16 februari 2020  

• 17u22 

 Marc Aerts Parsival trekt in stoet naar de nieuwe lokalen. 

SINT-KATELIJNE-WAVER Scouts & Gidsen Parsival uit Sint-Katelijne-

Waver verhuisden afgelopen weekend naar de nieuwe lokalen in de 

Valkstraat. Zaterdag werd gevierd met iedereen die de laatste jaren 

heeft meegewerkt aan de bouw en op zondag vond er een 

symbolische verhuisstoet plaats. Leden, zo’n 220 in totaal, en 

sympathisanten verzamelden aan het oude lokaal in de Berkelei en 

stapten naar de nieuwbouw.  



 

 

“Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat we verhuizen naar een 

nieuw gebouw. In de Berkelei zaten we in een verouderd schoolgebouw dat 

zijn beste tijd gehad had. In de Valkstraat zal elke leeftijdsgroep een eigen 

lokaal hebben en beschikken we over een splinternieuwe keuken en 

bergruimte. Buiten hebben we een basketbalveldje en staat de rappeltoren 

die recent door het gemeentebestuur werd geopend”, zegt groepsleider 

Dries Van den Broeck.  

De bouwwerken namen bijna vijf jaar in beslag. Het lokaal bestuur van Sint-

Katelijne-Waver stelde de grond in de Valkstraat ter beschikking en 

subsidieerde de bouwwerken met een bedrag van 150.000 euro. Daarnaast 

ging Parsival ook een renteloze lening aan bij de gemeente. In totaal heeft 

de nieuwbouw een prijskaartje van 550.000 euro. De Scouts & Gidsen 

organiseerden de laatste jaren tal van activiteiten om hun spaarpot te 

vullen.  

 Marc Aerts Parsival aan de oude lokalen... 



 

 

 Marc Aerts ... en de eerste formatie bij nieuwe lokalen. 
  



 

 

@gazet van Antwerpen

 



 

 

 

*Chimpansee, Bij, Dhole, Sneeuwpetrel en Serval  

      

      



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Dankwoord 
 

Wij hopen dat u genoten heeft van dit parsivalkrantje 

 en dat je meer te weten bent gekomen over de groep en over wat u 

lid allemaal al heeft uitgespookt tijdens dit  scoutsjaar.       

 

Wij willen de helpende handen toch nog eens vermelden die er keer 

op keer voor zorgden dat het scoutsjaar een succes werd! 

 

Hopelijk kunnen we snel terug starten en hopelijk kunnen we op 

kamp! 

 

Stevige linker, 

 

De leiding 

 

____________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Jaar: 2019-2020 Scouts Parsival  www.parsival.be    pk@parsival.be 


